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Een schip dat vaart 

 

 

  



1. Inleiding 

Een schip dat vaart is in beweging, op weg naar een bestemming. Het heeft koers, richting, en 

verlangt naar bestemming – gedragen door wind of motor, maar altijd met het oog op de 

horizon. Zo zien wij ook de gemeente van Christus: als een schip dat vaart, geleid door Gods 

Geest, samen onderweg in geloof, hoop en liefde. 

 

Een bijbeltekst die hierbij past is Handelingen 27:24-25, waar Paulus te midden van storm en 

onzekerheid zegt: 

 

“Wees niet bang, Paulus... Want ik vertrouw op God dat het zo zal gaan als mij gezegd is.” 

 

We bevinden ons als gemeente niet in een storm, maar wel in een tijd van verandering. Toch 

blijven we vertrouwen op God, en zetten we samen koers. Wij zijn een schip dat vaart. 

 

Dit beleidsplan is opgesteld door de Kerkenraad van de Noorderkerk te Nieuw-Amsterdam en op 

zondag 14 december 2025 aan de gemeenteleden gepresenteerd.  

  



2. Beleidsplan 

De Noorderkerk wil doorgaan op de ingeslagen weg. We varen samen met andere kerken 

binnen het initiatief Kerken met Vaart, en we zien dat deze samenwerking vrucht draagt. 

Samenwerking biedt niet alleen praktische voordelen, maar laat ook de eenheid van Christus’ 

kerk zichtbaar worden in onze regio. 

 

We kiezen ervoor om deze samenwerking verder uit te breiden. Denk hierbij aan gezamenlijke 

activiteiten, diensten, diaconale projecten en het delen van kennis en middelen. Tegelijkertijd 

hechten we eraan dat iedere gemeente haar eigen identiteit, bestuur en kleur behoudt, zolang 

dit organisatorisch en inhoudelijk haalbaar blijft. 

 

We willen niet fuseren om te fuseren, maar samenwerken om sterker te staan in onze roeping: 

getuige zijn van Jezus Christus in onze dorpen en buurten. 

Hoofdlijnen van het beleid voor de komende jaren: 

• Verdieping en uitbreiding van regionale samenwerking. 

• Onderlinge ontmoeting en communicatie bevorderen. 

• Steeds meer gezamenlijke diensten, waar dit past en mogelijk is. 

• Oog houden voor de eigenheid en waarde van elke lokale gemeente. 

• Verkennen van mogelijkheden voor gezamenlijke projecten rond jeugd, ouderen en 

missionair werk. 

  



3. Financieel deel 

De realiteit is dat het aantal gemeenteleden langzaam maar gestaag afneemt. Deze ontwikkeling 

raakt ons allemaal. Minder leden betekent minder inkomsten uit bijdragen, collectes en giften. 

Tegelijkertijd blijven veel kosten (denk aan onderhoud, energie, predikantskosten) hoog of 

stijgend. 

 

Daarom willen we verstandig omgaan met onze financiële middelen. We blijven kijken naar 

manieren om kosten te beperken zonder dat dit ten koste gaat van ons kerk-zijn. Een belangrijke 

stap hierin is het vaker gezamenlijk kerken. Dit biedt niet alleen besparingen in kosten en inzet, 

maar bevordert ook de onderlinge verbondenheid. 

Financiële uitgangspunten voor de komende jaren: 

• Kritisch blijven kijken naar vaste lasten en onderhoud. 

• Mogelijkheden tot gezamenlijke vieringen intensiveren. 

• De kerkelijke gebouwen efficiënt inzetten. 

• Samenwerken waar het kan; zelfstandig blijven waar het nodig is. 


